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Beste Vrienden van Euterpe,

Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt is ons bestuurslid Sip van Goinga op 12 maart jongstleden
overleden. Sip was niet alleen lange tijd medebestuurslid van de Stichting Vrienden van Harmonie
Euterpe, maar ook ruim vijftig jaar actief in de vereniging. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.
Op zaterdag 18 maart kreeg Sip een waardig muzikaal uitgeleide.

Na een zeer geslaagd Nieuwjaarsconcert op zondag 8 januari en het traditionele Vastelaovesconcert
op vrijdag 10 februari, heeft het orkest niet stil gezeten.
Op zondag 16 april was er een uitwisselingsconcert met
Fanfare Nos Jungit Apollo in St. Oedenrode en op
Koningsdag kregen de gedecoreerden in de schouwburg
een aubade.

Op zondag 7 mei kregen de ereleden en de leden die
geéerd moeten worden de gebruikelijke aubade, vroeg op
de ochtend: het zgn. aanblazen van 1 mei!

De agenda vermeldt verder:

11-05-23: Uitwisselingsconcert met Harmonie L'Union Fraternelle uit Veldhoven voor de bewoners
van de vluchtelingenopvang in Oostrum. 20.00 uur in de Evenementenhal.

04-06-23: Opluisteren Communie mis in de Grote Kerk met aanvang 11.30 uur

11-06-23: Defilé avondvierdaagse 12.00 uur

04-11-23: Try-out concert in Knegsel 18.00 uur

18-11-23: Beoordelingsconcert in Theater Hanzenhof Zutphen

Bij de uitwisselingsconcerten kan het orkest het repertoire van het beoordelingsconcert op 18
november serieus repeteren!

Op de volgende pagina nog een leuke historie over een tijdelijke concurrent van Euterpe: Fanfare
Sint Caecilia opgetekend door Twan van Els.

Het is al weer bijna juni en dan zal de penningmeester uw jaarbijdrage innen door automatische
incasso, dan wel ontvangt u een nota van hem. Wij rekenen op uw voortdurende vriendschap en
steun.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden en de Harmonie dank ik u hartelijk en met een
vriendelijke groet,

Fons Poos

Voorzitter Stichting Vrienden van Euterpe
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4. Fanfare Sint Caecilia, concurrent van Euterpe

Begin vorige eeuw waren er in Venray twee muziekkorpsen: Fanfare Euterpe , opgericht in 1860, en
Fanfare Sint Caecilia, opgericht in 1899 als Stafmuziek van schutterij Het Zandakker. Tot aan de komst
van Caecilia had Euterpe geen enkele concurrentie te duchten. Maar dat veranderde snel, toen de
nieuwe fanfare ten tonele verscheen. In 1899 werd de schutterij nieuw leven ingeblazen en werd
besloten om een eigen muziekafdeling op te richten, de Stafmuziek of zoals men in Venray zei: 't
Stefke’. In korte tijd werden enkele jongelui de beginselen van de muziek bijgebracht door Johan
Broeder uit Mook, die onderwijzer was aan de Venrayse Normaalschool. De Stafmuziek stond onder
de algehele leiding van Majoor Commandant Th. Slits. Muziekdirecteur was Jean Kemps, maar hij werd
al snel opgevolgd door Henri Michielsen die een sigarenwinkel had aan de Frontespiestraat, de huidige
Henseniusstraat. lemand met verstand van sigaren, zal ook wel verstand hebben van muziek, zo heeft
men waarschijnlijk geredeneerd. In 1904 besloot de Stafmuziek om zelfstandig te worden en noemde
zich voortaan Fanfare Sint Caecilia. Victor Fonck werd tot voorzitter gekozen en bankier Willem
Laurensse werd de nieuwe directeur. Hij was de vader van Lambert Laurensse de latere president van
de Koninklijke harmonie Euterpe. Het boterde niet erg tussen de beide fanfares. Integendeel. Om de
haverklap was er herrie in huis. Het gemeentebestuur en de pastoor oefenden op beide verenigingen
druk uit om te fuseren. Pastoor Pascal Schmeitz bezwoer de muziekverenigingen, om elkaar lief te
hebben. "Kinderkens bemint elkander". En de burgemeester zei hoopvol: "Als Euterpe en Cecilia
fuseren, dan heeft Venray een fanfare die klinkt als een klok". Ook de gouverneur van Limburg
bemoeide zich er mee en tegen zoveel pressie van bovenaf was men niet bestand. In 1911 werden
beide verenigingen samengevoegd. Maar voordat het zover was, haalde Fanfare Caecilia in 1910 nog
een huzarenstukje uit door op een groot muziekconcours in Rotterdam de 2€ prijs te behalen waarbij
bovenstaande foto werd gemaakt. Meer over Caecilia en de strijd met Euterpe kunt u lezen in het boek
over de Venrayse muziekgeschiedenis "Van toeten en blazen". Nog steeds te koop!



